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Hoe komt het dat 2nd Lt Walter Greensted als enige Britse soldaat begraven 
ligt in Hulste?
De vraag stelt zich hoe deze enkeling in Hulste begraven werd daar Hulste door het 
Belgische 11de Linieregiment werd bevrijd. Tijdens de gevechten, op 22 oktober 1918 
van de 50ste brigade van de Royal Field Artillery, rond de Klijtberg te Vichte, op zo’n 
15 kilometer van Hulste, raakte Luitenant Greensted zwaargewond tijdens een poging 
om een Duits mitrailleursnest te elimineren. Hij werd in allerijl naar een achterliggende 
verbandpost in Moorslede gebracht die aan de andere kant van de Leie lag. Alle hulp 
kwam echter te laat en hij overleed, onderweg in Hulste, aan zijn verwondingen. Hij 
kreeg er een graf aan de zuidkant van de kerk. In 1956 werden de stoffelijke resten naar 
de nieuwe begraafplaats aan de Tieltsestraat overgebracht. Hij ligt er als enige soldaat 
van de Commonwealth troepen begraven op het erepark van de Hulsterse oudstrij-
ders. Hij is er tevens de enige gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog! Alle 
Hulsterse soldaten die sneuvelden tijdens Wereldoorlog I liggen op militaire begraaf-
plaatsen verspreid over Vlaanderen en Noord-Frankrijk.  
Walter Greensted was 29 jaar en afkomstig uit het graafschap Kent in het zuidoosten 
van Engeland. Hij was gehuwd met Dorothy Clara Odell Carter, die in Calcutta (Indië) 
werd geboren. Samen hadden ze twee kinderen: Barbara (1915-2002) en Lucas (1917-
2005). In 1926 hertrouwde de oorlogsweduwe Dorothy Greensted met Fred Haggard. 
Zij overleed in 1972. 

Bloemen op het graf
Hulsterse Leonie Claerbout legde elk jaar op 1 november bloemen neer op het graf van 
Walter Greensted. Na haar dood heeft Lydie Vandenbroucke dit van haar overgeno-
men en voortgezet tot Lydie gestorven is in 2009. Zij deed dit in alle discretie en naar 
eigen zeggen, uit ‘bewondering en eerbied voor onze bevrijders, het vaderland en het 
koningshuis’. De traditie werd voortgezet door het comité ‘Hulste herinnert, Hulste 
herdenkt’ die dit jaar het zesde vredesontbijt organiseert.

22 oktober 2018 - de Greensted familie aan het graf van hun grootvader

11 november 2019 - de Greensted familie op bezoek in Hulste

Bezoek
Op 22 oktober 2018, exact 100 jaar na het overlijden van hun voorouder, mochten we 
voor de eerste keer een delegatie van de Greensted familie verwelkomen.  De nazaten 
van Walter waren geweldig onder de indruk van de ontvangst en wilden iets terugdoen 
om  de bevolking van Hulste te danken en schonken een zitbank voor op het erepark. In 
2019 werd de zitbank geplaatst recht tegenover het graf van hun voorvader.


