
Herberg van 1891 tot 1921

Het gaat hier over de oudste Groenen Boomgaard. In 1891 begon Constant Deprez hier een herberg. 
Hij was dagloner en later boomvelder. In 1900 verhuist het gezin naar de Brugsestraat 34 en komt 
Louise Decaluwe aan de tapkraan. Haar man Richard Verhelle is metser. In januari 1908 sterft Louise en 
Richard hertrouwt met Marie Leonie Braeckeveld in oktober van datzelfde jaar. In 1910 was er hier een 
nachtelijke brand, ontstaan doordat de petroleumlamp te hoog opgetrokken was tegen het strooien dak. 
Een van de kinderen, Palmer, door wie we dit alles weten, is toen uit de vlammen gered door de waard 
van De Vlaamsche Leeuw, Jean Busschaert. Het wiegje van Palmer, hij was amper twee jaar oud, stond 
reeds helemaal in brand. Tijdens het heropbouwen werd voor de oudste kinderen opvang gevonden in 
De Korenbloem. De ouders en Palmer bleven thuis in een klein optrekje naast de uitgebrande herberg. 
In 1921 werd de herberg, die eigendom was van Kamiel Dutoit, gekocht door zijn schoonbroer Jules 
Debeuf, getrouwd met Elodie Dutoit, samen met zijn broer Paul Debeuf die in dat jaar van Amerika was 
teruggekomen. Momenteel is het huis bewoond door een kleinzoon van Jules Debeuf met name Marc 
Debeuf, samen met zijn echtgenote Marie-Josephe Simoens. 
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‘Situatie 2017: De Groenen Boomgaard, op de hoek van de Kallestraat en de Blauwhuisstraat. Het huis ernaast was eens de herberg  
De Vlaamsche Leeuw.

Dit kapelletje stond vroeger naast De Groene Boomgaard, aan de kant van de Blauwhuisstraat.

Uitbaters: 
1891  Constant Deprez x Sylvie Rosalie Delchambre 
1900 Richard Verhelle x Louise Decaluwe († 1908)
         xx Marie Leonie Braeckeveld 
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